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De één doet het lopend, de ander
per fiets

Misschien denkt u nu, wat doen ze dan? Enkele
inwoners uit Bathmen hebben al een aantal
etappes gelopen van het Pieterpad, het pad van
Pieterburen in het Noorden tot de Pietersberg bij
Maastricht. Er zijn ook mensen die dit pad per
fiets afleggen: het Pieterfietspad. Ik ben één van
die fietsers samen met Frits, mijn man.

Wij overnachten in de eigen caravan en dat
betekent dat we de route van boven naar
beneden afleggen, maar ook omgekeerd.

Eén van beide keren
kiezen we het officiéle
fietspad, de terugweg
kiezen we de knoop-
puntenroute en dat
levert verrassende
o 1 plekken op. Wat als je
langs de kerk in De
# Krim fietst en deze
=3 tekst tegenkomt....
Afstappen en
fotograferen.
De taalfout nemen we
i op de koop toe. &

En bij de kerk in Sleen (Drenthe) wordt extra
aandacht geschonken

aan de kleine insecten,

ook bijzonder.

En in Bathmen????

Dat is vast nu wel

bekend en anders op

ontdekkingstocht met

een rondje om de kerk!

Met de zomer voor de deur en met het nieuwe
Baoken in de hand wenst de redactie u een
genoeglijke tijd, waar u ook heen gaat of blijft.

Wil Mandersloot

Inhoud
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Als nieuw!

De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen,
Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het
jaarthema van de PKN ‘Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk’
door hun gedachten hierover te laten gaan. f
Deze keer de bijdrage van Gert Wijnstok, werkzaam in Bathmen-Okkenbroek

en Colmschate-Schalkhaar.

Eerlijk gezegd puzzelde het dit hele seizoen in me, wat dat jaarthema nu concreet voor ogen
had, laat staan hoe je er handen en voeten aan kunt geven. Mogelijk zat mij hierbij het woord
‘opnieuw’ dwars. ‘Opnieuw’ als synoniem van ‘weer’ of ‘nog een keer’ Dat is heel fijn bij
hoogspringen, zag ik als helpende vader tijdens wedstrijden waar de jonge atleten een paar
pogingen hadden om de verlangde hoogte te springen, in de hoop de lat bij de derde keer
niet aan te raken. Maar in de kerkelijke praktijk kan zoiets heel vermoeiend worden, zou
Prediker kunnen zeggen.

lemand was al van geboorte af verlamd en werd elke dag naar de poort van de tempel
gesjouwd om daar te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Zo ging dat dag aan dag, een
eindeloos vicieuze cirkel. Dan gebeurt er echter iets nieuws, iets dat verbeelding geeft aan ons
jaarthema. Petrus en Johannes willen naar het namiddaggebed in de tempel en lopen daarbij
de verlamde niet voorbij. Néé, zilver of goud hebben ze niet, zegt Petrus. Maar wat ik wel heb,
geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.

Ik las het verhaal uit Handelingen 3:1-10 op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren. Tijdens
de voorbereiding van de kerkdienst had ik hierbij ook een beschouwing van wijlen Willem
Barnard gelezen. Die noemt daarin dit verhaal ‘van een geheel andere orde’ Onze woorden
voegen zich naar de feiten, “het is wat het is” zeggen we dan. De apostelen vertrouwden
echter op de zeggingskracht van het Woord. Dat dan iets nieuws plaatsvindt, lees je al in het
Scheppingslied waarmee de Bijbel begint. Er is sprake van God!

ONIDIMYINO

Mijn puzzelen bij het jaarthema zou weleens te maken gehad kunnen hebben met veel van
hetzelfde in de kerkelijke praktijk: wéér dit, wéér dat. Het gevoel van sleur, alle goede
bedoelingen ten spijt.

Dat zie ik na het Woord van Petrus in het verhaal over de verlamde anders worden.

Die loopt, springt en zingt ‘als nieuw"

Nu wij, ik
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Gemeente avond

Als goed gebruik werd op 4 juni een
gemeente avond georganiseerd door de
kerkenraad. Dit is om gemeenteleden de
mogelijkheid te geven mee te denken over
belangrijke onderwerpen waar de kerkenraad
mee bezig is. En soms ook om te stemmen als
er iets besloten moet worden.

De onderwerpen van deze editie waren:

° Kerkelijk erf Okkenbroek

e  Bijpraten Verder Tafelen

®  Scenario’s m.b.t begrotingstekort.

Kerkelijk erf Okkenbroek

Een werkgroep is al ruim twee jaar bezig met
dit onderwerp. Het gaat om een herinrichting
van de kerkzaal voor de zondagse vieringen,
rouw- en trouwdiensten en het gezamenlijke
koffiedrinken na de dienst. Ook de renovatie
van de consistorie en de keuken/toiletruimte
is besproken.

De laatste stand van zaken is gepresenteerd.
Verderop in dit Baoken vindt u hier meer
informatie over. De werkgroep buigt zich ook
over de mogelijkheden voor een te verkopen
bouwkavel achter de kerk.

Verder Tafelen

De werkgroep Verder Tafelen heeft in vervolg
op de gesprekken met verenigingen gedacht
dat het goed is om de leeftijdsgroep 25 tot 50
jarigen te leren kennen. Zij zijn wel lid, maar
wie zijn ze, wat beweegt hen, wat houdt hen
bezig en hoe kan de kerk iets voor hen bete-
kenen? Daartoe zijn met 18 random gekozen
leden gesprekken gevoerd. Daarbij had de
werkgroep hulp van enkele anderen. De
ervaringen waren van beide kanten positief.
Men vindt het fijn om gezien en gehoord te
worden zonder verborgen agenda.

Het moge duidelijk zijn dat deze groep het
druk heeft met gezin, wonen, werk en
familie/vrienden. De kerk is niet negatief in
beeld, maar “iets voor later”. Als er iets is wat
de kerk kan doen is het activiteiten in het
verlengde van Provider (o.l.v. Henny Tuut
hebben vele jongeren daar fijne
herinneringen aan). De wens is om in een wat
trager tempo de gesprekken te blijven doen
met mensen van deze leeftijdsgroep.
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Financiéle ontwikkelingen
Misschien herinnert u zich nog
dat 2 jaar geleden nadat
Hanneke Overduin met pensioen ging de
kerkenraad besloot om de omvang van haar
contract (0,5 fte) niet zomaar te laten
verdwijnen. Een deel werd op tijdelijke basis,
namelijk tot 2028, toegevoegd aan de
contracten van Gert en Hanneke, in totaal 0,3
fte. Het was een bewuste keuze om te kunnen
investeren in de uitwerking van het
beleidsplan dat na een serie Tafelgesprekken
tot stand was gekomen. Echter inflatie én
sterk gestegen kosten vanuit de landelijke
kerk, blijken een flinke hap van ons vermogen
te vergen. Wat via Kerkbalans binnenkomt is
bij lange na niet genoeg om onze lopende
uitgaven te dekken. Dit kon niemand van te
voren aan zien komen en de kerkrentmeesters
sloegen alarm. De kerkenraad gaf hen de
opdracht om enkele scenario’s uit te werken
om de gevolgen te kunnen beperken.




Scenario’s

Er werden 3 opties aan ons voorgeschoteld
op de gemeente avond. Het simpelste is om
niets te veranderen. Dus ons aan de afspraak
houden met de pastores om tot 2028 0,3 fte
extra te werken.

De tweede optie is om vanaf 2026 terug te
gaan naar 1,0 fte in totaal. Het scheelt een
flink stuk in de uitgaven, maar alsnog moeten
we ons vermogen blijven aanspreken om aan
onze verplichtingen te kunnen voldoen.

Een derde optie is om terug te gaan naar 1,0
fte per 2026 en de kerk van Okkenbroek te
verkopen. In dat geval zie je de liquiditeit een
enorme sprong omhoog maken.

Het helpt om het een aantal jaren langer
financieel uit te houden.

Wat vinden de leden?

Tijdens de gemeente avond werd in groepjes
over de drie scenario's nagedacht. De grote
gemene deler was: “kom je afspraken na” en
“vermogen mag je gebruiken in noodgeval-

len”. Verder werd geopperd om meer de
samenwerking met andere kerken te zoeken.
Of te stoppen met geld in onderhoud te
steken (taak voor Vrienden van de Dorps-
kerk?). Bouwkavel Okkenbroek verkopen.

En nog een heleboel praktische ideeén met
een kleiner effect.

Wat vindt de kerkenraad?

Allereerst vindt de kerkenraad het heel fijn
dat de gemeente de manier waarop we als
gemeente bezig zijn zo waardeert. We zitten
op de goede weg. Maar... op de (grote)
kerkenraadsvergadering van 16 juni is
uitgesproken dat we het te makkelijk vinden
om te zeggen dat we dan zomaar doorgaan,
wetende dat het financieel zo zwaar op de
uitgaven drukt. De kerkenraad heeft de taak
om verder te kijken dan de korte termijn.
Daarom is in de vergadering besloten om de
kerkrentmeesters de opdracht te geven om
een begroting te maken voor 2026 uitgaande
van 1,0 fte met daarbij de duidelijke bood-
schap om door te gaan met ons beleidsplan.
Verder gaan we nadenken over de vraag hoe
het vitpakt als de kerk de gebouwen
onderbrengt in een stichting. Of wat het
oplevert als de bouwkavel achter de kerk in
Okkenbroek wordt verkocht. En hoe kan
samenwerken met andere gemeenten
(Colmschate-Schalkhaar en de parochie
Lettele) uitwerken in de uitgaven?

Namens de kerkenraad,
Ankie Borger

Altijd wat te vieren

verjaardagen?

We hopen u ook! U hoort nog van ons.

Sinds een jaar of twee vieren we de verjaardag van leden die 80 jaar zijn geworden
in de kerk. Altijd leuk en ontspannen. Nieuwe contacten leggen en elkaar
ontmoeten in een gezellige sfeer. Eigenlijk wil je dat toch ook bij je andere

Daarom wil de taakgroep Pastoraat vanaf komend seizoen de verjaardag vieren van X
alle leden die 80 jaar of ouder zijn geworden. Dat doen we dan per kwartaal.

We plannen de eerste keer in oktober 2025. Er moet nog over veel praktische zaken worden
nagedacht, maar dat komt wel goed. Wij hebben er nu al zin in.
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Stapstenen

De laatste kindernevendienst voor de zomer-
vakantie was niet zonder hindernissen gegaan,
vertelde Pearl bij terugkomst in de kerk. Ze had er,
samen met Marie Elise, op speelse wijze een ‘leren

door ervaren’ van gemaakt.

Hindernisbaan

Zo was er eerst al een deur gesloten en bleek
even later niemand de sleutel van het
Noaberhuus bij zich te hebben. Waar kun je
dan kindernevendienst houden? Gelukkig
woont Pearl in Okkenbroek niet al te ver van
de kerk, dus kon iedereen bij haar thuis een
plekje vinden in de huiskamer. Maar dan
duurt het wel weer langer dan gebruikelijk,
voordat de groep na het gebruikelijke
telefoontje terug in de kerk is.

Ondertussen luisterden de kinderen naar het
verhaal van de vader en de twee zonen uit
Lucas 15:11-32. De jongste merkt al snel dat
zijn vrije leven ongedacht toch niet zonder
hindernissen is. En de oudste voelt een
blokkade in zich om naar het feest te gaan,
dat zijn vader geeft als zijn jongste zoon
weer thuisgekomen is.

Uit het leven gegrepen

Veel spellen en spelletjes spelen met het
gegeven van hindernissen. Je moet een
beurt overslaan of wachten tot je zes gooit.
En pas maar op dat je niet wordt afgetikt.
Leuk voor de kinderen in de zomervakantie

o % BAOKEN juli/augustus 2025 ﬁ
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Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

buiten is de hindernisbaan, lekker glad
gemaakt met water en zeep. Totdat je in
opleiding bij defensie op de stormbaan
beseft hoeveel obstakels het samenspel van
mensen bedreigt, hindert, onmogelijk maakt
en de weg naar vrede afsnijdt.

Stappen zetten

Ook leuk in het pretpark: door middel van
stapstenen met droge voeten de overkant
van een waterplas zien te bereiken. Daar
moeten er dan wel genoeg van in het water
liggen en niet te ver uit elkaar ...

- .

Voor de jongste zoon uit de gelijkenis is het
vertrouwen in zijn vader een belangrijke
stapsteen om weer op huis aan te gaan. Of
dit voor zijn oudere broer ook een stapsteen
is geworden naar met elkaar feestvieren,
houdt het verhaal open.

De zomervakantietijd nodigt uit tot spelen.
En spelenderwijs kun je dan juist, ook al ben
je (al lang) niet (meer) op school, weer het
nodige leren. Wat is jouw favoriete spel en
waarom? Schrijf me er eens over.

Ds. Gert Wijnstok



Huie om ctil te 2ijn

Het is zomer in ons land. De zon schijnt volop en bomen
en bloemen en planten bloeien uitbundig. Er wordt op
veel plekken gesproeid op het land en in tuinen.

In de Dorpsstraat komen meer en meer caravans en
campers voorbij. Ook auto’s met fietsenrekken achterop
onderweg naar mooie plekken om vakantie te vieren. Op
het Kerkplein zie ik weer toeristen staan bij de kerk.
Aandachtig lezen ze de informatie op de muur en maken
foto's. Ze voelen aan de deur of ie open is. Nee, helaas.

Gelukkig is er bijna weer
Open Kerk op zaterdag
met een zomer-expositie.

| Dit keer met stillevens

7. gemaakt door

* kunstschilder Henk Mulder.
¢ Het verlangen om even

" zo'n oude kerk binnen te
lopen is voor veel mensen
herkenbaar. Een gewijde

. sfeer, binnenvallend

= zonlicht door gekleurde
ramen, de stilte, de

B brandende kaarsen in het
koor doen een mens goed.
Ik moet denken aan een
lied uit ons Liedboek:

‘Dit huis van hout en steen,
dat lang de stormen heeft doorstaan, waar
nog de wolk gebeden hangt van wie zijn
voorgegaan’ (nr. 280).

In gesprekken met mensen wordt altijd heel
warm gesproken over de kerkgebouwen in
onze BOL-dorpen. Ze zijn van betekenis en
vormen het hart van de dorpskernen.

Zo liep ik zelf tijdens een dagje Friesland de
kerk van Jorwerd even binnen. Ook een mooi
oud monumentaal gebouw dat al bestaat
sinds de 11e eeuw. Bij de ingang hing een
gedicht dat mijn aandacht trok:

‘Huis om stil te zijn’ — door Eppie Dam

Uit strafen ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht:
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.
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'Hanne‘ke Diermanse
tel. 06 125 302 81

Uit woordenvioed ben ik
fot de bron van rust;

niet om er zomaar weg fe dromen

maar Stil fe zijn naar hartelust

Hier klinkt de faal niet angstaanjagend
en aaal ik fot mijn wezen in,

in stilfe die bevrijdf. onfwapent:

een Stem die spreekt van dieper zin.

Het veilig masker mag doormidden,
ik Toon mezelf een waar gezicht:
ferwijil - geopend - handen bidden:
ontvangenad. weerloos. vederiicht.

S3YOL1SVd

Ik voel me als herdacht. herboren -
het eelt. de ziel opnieuw doorbloed:
ik ga. weer mens als ooit fevoren,
ae wereld anders fegemoet

Vakantietip: loop een keertje binnen bij Open
Kerk op de zaterdagen van juli en augustus
van 10.30 uur tot 15.00 uur of kom naar de
vieringen op zondagmorgen in Bathmen of
Okkenbroek. Misschien ga ook jij wel weer
anders weg dan je binnenkwam.

Je bent welkom!

Meer info nodig? Lees dit Baoken of neem
een kijkje op de website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ds. Hanneke Diermanse

7 -
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‘Ze zijn al thuis’

Zondagmorgen na de dienst. Koffie. We raken aan de praat over de uitzending van
‘Even tot hier, de dag tevoren. De familie Babayants stond centraal. We vertellen over
het kerkasiel. Janneke vraagt, kunnen jullie wat schrijven voor 't Baoken over wat het

jullie gemeente doet?

Het komt op je pad

Kerkasiel het is niet iets wat je zoekt als
gemeente. Het komt op je pad. Maar kun je
‘nee-zeggen’ als het voor jou alles te maken
heeft met de centrale Bijbelwoorden
‘gerechtigheid en barmhartigheid’?

Nee dus, en zo begint het.

Ondertussen maanden verder.

Het enthousiasme van het begin heeft
plaatsgemaakt voor volhardende trouw.
Logisch, want je weet ondertussen om wie
het gaat; je leest informatie over ‘gewortel-
de kinderen’; over het Nederlandse beleid en
over het ‘Internationale Verdrag inzake de
Rechten van het Kind; dat Nederland wel
ondertekende, maar niet naar handelt.

We zien dat het in de gemeente goede
krachten losmaakt, saamhorigheid bewerkt
en vernieuwt. Wat we als belangrijk ervaren
is de steun van de Protestantse Kerk, de
Raad van Kerken, het Humanistisch Verbond
en anderen.

Ervaringen gaandeweg

Maar wat ons echt kan ontroeren, is de
onvermoeibare inzet van lokale kerken.
In de hal van de kerk hangt een kaart van
Nederland waarop zichtbaar is, waar
voorgangers en vrijwilligers vandaan
komen. Ook uit Bathmen-Okkenbroek en
Colmschate. Werkelijk uit héél Nederland!

&% BAOKEN juli/augustus 2025 ﬁ
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wiijwilligars l'l‘a.I
woor B viljwlillge
thuishulp in Kamaan,

Altijd maar weer. Dag en nacht. Ock die
inzet houdt onze roeping gaande en geeft
ons het diepe gevoel: onze roeping wordt
herkend en gedeeld.
Soms zijn er bijzondere ervaringen, die
raken, zoals
e  eenmevrouw die in Zeeuws-Vlaande-
ren woont en van tijd tot tijd zich voor
een paar dagen achtereen inzet als
vrijwilliger en dan logeert bij familie.
®  eenjonge man, die door de week
moet werken, maar regelmatig
vrijwilliger is in de vrijdagnacht.
“Waarom?’, vroeg iemand hem.
“Omdat ik wel bij zo'n kerk wil horen.”
e  een meneer brengt een doos met
kaarsen. Hij hoort niet bij een kerk.
Een kop koffie? Graag en dan moet hij
ook weer terug, naar Rotterdam. Maar
die kaarsen wilde hij brengen, “want
het licht moet blijven branden”.

Gert Pw;fr;srok geeft na zijn dienst liturgische
kaars door aan volgende voorganger.



° studenten van het conservatorium uit
Zwolle maken het lied ‘Ze zijn al thuis
Het is met een gelegenheidskoor
gezongen in de kerkzaal:
www.kerkasielkampen.nl — nieuws.

. ds. Herman Koetsveld, die samen met
leden van de Westerkerk (Amsterdam)
een kerkasiellied maakt. Beluisteren
op www.kerkasielkampen.nl — nieuws
(zingt het voort).

e  Amelanders op weg naar Wageningen Open Hof
om het bevrijdingsvuur naar hun Ons kerkgebouw heet de ‘Open Hof’ naar
eiland te halen en 's nachts op de Psalm 87 vers 1 (berijmd) . Tijdens onze
heenweg een stop maken in Kampen studie in Kampen werd het gebouwd samen
en een kaars aanbieden. met de Hervormde Gemeente. Dat was in

e  eendiavoorstelling van tekeningen 1972 nog niet zo vanzelfsprekend.
van een openbare lagere school uit En trouwens, discussie in de studentenge-
het midden van het land. meenschap: mag je zoveel geld in een eigen

gebouw steken bij alle honger en ellende?
De lijst is makkelijk uit te breiden. Er valt ons Moeten er naast acties voor kerkbouw ook

veel moois en hartverwarmends ten deel. acties komen voor het werelddiaconaat?
Het is verrijkend, die doorgaande steun van Ondertussen 2025 — we zijn meer op onze
voorgangers en vrijwilligers en het telt voor naam gaan lijken: een kerk als een open hof
de familie Babayants en zeker ook voor ons naar een inspirerende Psalm.

als gemeenteleden!

Coby en Jaap de Lange-Slump zijn leden van de Open Hof gemeente in Kampen en regelmatige
zomergasten in de Dorpskerk van Bathmen-Okkenbroek.

TISYIEIN

Meer informatie? Zie daarvoor: www.kerkasielkampen.nl.
Je kunt je daar eventueel ook als vrijwilliger opgeven.

L U ' D E N In de nacht van dinsdag 22 op woensdag
D E K L o K 23 juli is ds. Gert Wijnstok weer zes uur
voorganger tijdens het Kerkasiel.

Wil je mee? App of mail hem.

VOOR
KINDEREN 7.0

Datum: 23 juli

KERKASIEL -
w KAMPEN Q‘% BAOKEN juli/augustus 2025 M o




Tonnie Roeterdink

Op 30 mei 2025 is Tonnie Roeterdink plotseling gestorven in de leeftijd
van 75 jaar. Van het ene op het andere moment viel hij stil en was
daardoor ineens alles anders voor Henny, de kinderen en kleinkinderen.
En met hen ook voor heel veel mensen meer: in de familie en buurt, in
alle verbanden waar hij deel van uitmaakte en in onze kerkelijke
gemeente waar Tonnie koster was.

Tonnie viel op door afwezigheid, werd thuis van hem verteld.

Dat hij zo plotseling nooit meer vanzelfsprekend aanwezig is, doet heel
erg pijn.

Tonnie heeft zijn hele leven aan de Menopsweg 12 gewoond en kende Loo en Bathmen als
geen ander. Hij kon makkelijk contacten maken, deed graag mee met wat er in de buurt
gebeurde en genoot van alles. Denk aan het Loofeest, waar hij speaker was bij de zeskamp.
Hij had een sterk verantwoordelijkheidsgevoel voor de gemeenschap en was hierin een
stabiele factor. ‘Want wat zou je beter kunnen wensen: vriendschap onvoorstelbaar veel
waard, zongen de Békezangers tijdens de afscheidsdienst op 7 juni.

In en rond het huis vonden zijn handen altijd wel iets om te doen. Daarbij had hij een passie
voor gras. Groen gras was niet genoeg. lk moest hierbij aan Psalm 23 denken, waar sprake is
van groene weiden. Daarheen wil de HEER als ons een herder leiden en vinden wij rust.

En achter de schapen verliest deze herder zijn schapen niet uit de het oog, ook niet voorbij de
grens van de dood.

Ds. Gert Wijnstok
—

Christina Arendina Veneklaas-Klein Teeselink

Woensdag 4 juni overleed Stientje Veneklaas-Klein Teeselink, 91 jaar.

De laatste jaren woonde zij aan de Polakstraat. Dat was wel wennen voor de
altijd bedrijvige Stientje. Ze was haar hele leven een harde werker geweest.
: Geboren in Holten woonde ze na haar trouwen met Wim enkele jaren in

| Okkenbroek. Daarna verhuisde het jonge gezin naar Bathmen naar het
gEEY stationsgebouw waar Wim werkte. Samen werden zij ouders van Wilco en
A Diny. Stientje was een lieve en zorgzame moeder. Jarenlang woonde het

H gezin aan de Mauritslaan waar veel herinneringen liggen. Thuis en in de tuin
was alles keurig netjes. Daarnaast werkte Stientje bij Carinova wat ze heel fijn vond.

Later kwam er meer vrije tijd voor vakanties en hobby’s. Ook was ze een trouw lid van de
Plattelandsvrouwen. Ze genoot van de kleinkinderen en later van achterkleinkinderen.

In 2021 vierden Stientje en Wim hun 65-jaar huwelijk. Toen Wim stierf miste ze hem. Zelf ging
haar gezondheid ook achteruit. Hulp aanvaarden vond ze lastig. Na een kort ziekbed stierf ze
in hospice De Winde.

Op 11 juni was haar afscheid in Steenbrugge en is zij liefdevol herinnerd:

‘Je handen hebben voor ons gewerkt, je hart heeft voor ons geklopt, om wat je was zijn wij
dankbaar, om je overlijden hebben wij verdriet!

In de dienst klonk een gedicht van Marinus van den Berg:

‘Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand, totdat er die andere Hand is, die alle
wonden geneest, die alle pijn heelt, die alle tranen wist!

WYIHOW3W NI

Ds. Hanneke Diermanse
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Verbouwing Kerk en consistorie Okkenbroek

kan van start

Op vrijdag 6 juni rolde de digitale vergunning van de gemeente Deventer in de bus.
Ons plan is goedgekeurd; we kunnen aan de slag.

Vrijwilligers
De plannen worden uitgevoerd door bouw-
bedrijf Hardijk uit Bathmen en installatie-
bedrijf Pijnappel uit Heeten. De offertes van
deze professionele bedrijven zijn bekend en
daarvan is hulp van
| vrijwilligers een
{ onderdeel. Er hebben

zich al een aantal
aEn h g enthousiaste vrijwilligers
2 il gemeld maar het lijstje
i /'l | kan nog best iets

4§ worden uitgebreid.
Aarzel niet om te
informeren bij de Werkgroep Kerkelijk Erf
Okkenbroek en/of bij de Kerkrentmeesters.
Vele handen maken licht werk en we houden
de kosten dan zo laag mogelijk.

Extra steun

Heel blij zijn we met de toezegging van
Stichting Vrienden Kerk Okkenbroek om een
bedrag van € 10.000,— beschikbaar te stellen
ten behoeve van de verbouwing.

Dat geeft een geweldige steun in de rug.

In bewaring

In de vergunning is opgenomen dat we de
drie rijen te verwijderen banken in bewaring
houden. Zo kunnen ze bij eventuele aanpas-
singen in de toekomst wellicht nog weer
worden gebruikt, aldus de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed. We zoeken daarvoor een
geschikte ruimte, het liefst niet te ver van de
kerk in Okkenbroek.

Heeft iemand plek of een suggestie?

Geef het aan ons door.

Kerkdiensten verplaatsen

Tijdens de verbouwing is het houden van
kerkdiensten in Okkenbroek niet mogelijk.
De planning is nog niet precies bekend maar
de kans is groot dat we de dienst van zondag
20 juli naar Bathmen moeten verplaatsen.

% BAOKEN juli/augustus 2025 |

mﬁ&qﬁm‘w 6240
Jii 2039 2
e _ + 1000, 1149
%
= ]
e . T
L s N
[ = [ 5 [feonglf= 7
. "b ] ir II |
T e ff |
e AT s e |
J e 3 II|
— III I
o 900 " ||
B

Cormistary, 1

Kerkgay

Misschien ook de dienst van zondag 17
augustus. Houd berichtgeving en website in
de gaten.

In voorkomend geval zal de Diaconie extra
mogelijkheden bieden om u van Okkenbroek
naar Bathmen te laten rijden als u zelf geen
vervoer heeft.

Afronding

De Werkgroep Kerkelijk Erf Okkenbroek is heel
blij dat we eindelijk aan de slag kunnen.

Er zijn heel wat besprekingen en vergaderin-
gen aan vooraf gegaan.

Samen met de Kerkrentmeesters kan hopelijk
nog voor het zomerreces het project worden
afgerond. Eind goed, al goed.

Voor info en aanmeldingen:

André Olden,

Werkgroeplid en kerkrentmeester 06-1160.8714
Annie Welgraven,

Werkgroeplid en cateringploeg 06-3070.6448



Nieuw project
Mix & Co van Present Deventer

Samen maken we hét verschil voor statushouders in Deventer

Waar zou jij heen vluchten bij oorlog of hoog water? En wie helpt je dan? Miljoenen mensen
over de hele wereld zijn gedwongen huis en haard te verlaten door oorlogen, natuurrampen
of vervolging. In Deventer krijgt een minuscuul deel kans op een veilige toekomst. Maar
opnieuw beginnen is geen gemakkelijke opgave.

Daarom is Present Deventer op zoek naar vrijwilligers die statushouders willen
ondersteunen bij hun inburgering.

Wat doe je als groep?

Als vrijwillige groep begeleid je een statushouder met inburgeren in Deventer. Het gaat
hierbij om praktische hulp, taaloefening, sociale contacten en het opbouwen van
vertrouwen en zelfredzaamheid. Deelnemende statushouders — of ze nu alleenstaand zijn
of met hun gezin — maken actief deel uit van de groep.

Waarom groepsvrijwilligerswerk?

In een groep kan je taken verdelen, elkaar aanvullen en met meer draagkracht werken. De
een is goed in taal, sport of het organiseren van activiteiten. De ander vindt het simpelweg
leuk om te koken of samen iets te doen. leder groepslid, jong en oud, is van waarde. Het
geeft de statushouder(s) al snel een kleine, vertrouwde kring mensen om hen heen, die
helpt bij de eerste stappen in de samenleving.

Wat biedt Present?

Wij ondersteunen je met alles wat je nodig hebt om succesvol samen te werken met
statushouders. Denk aan groepssamenstelling, kennismaking, begeleiding en vast
aanspreekpunt bij vragen.

Doe je mee?

Ben je een paar uur per week of per maand beschikbaar? Meld je aan. Samen kijken we wat
bij jullie groep of jou past.

Meld je aan en werk samen met statushouders aan een toekomst in Deventer.

7 Neem contact op via mixenco@presentdeventer.nl of bel 0640263404
7 Direct aanmelden kan via https:/stichtingpresent.nl/deventer/mix-co/
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Kerkgang in Okkenbroek (1)

Banken en benen

Voor in deze eeuw was de kerk in Okkenbroek
gedurende een aantal jaren op woensdagmiddag
opengesteld voor publiek.

Bij toerbeurt fungeerden kerkenraadsleden en
andere vrijwilligers als gastheer of -vrouw.

Ik mocht een van deze gastheren zijn.

Een alleraardigst stukje kerkenwerk; al was het
alleen maar vanwege de verscheidenheid aan
mensen die je ontmoette.

De één kwam, vanuit het portaal gezien, niet verder dan de eerste radiator. De ander vroeg
belangstellend naar het kerkgebouw en zelfs wel naar de gemeente. Een van de terugkeren-
de vragen ging over het tussenschot dat alle banken van elkaar scheidde.

Op de waarom?-vraag moest ik steeds het antwoord schuldig blijven. Een misschien voor de
hand liggende suggestie die gedaan werd was dat mannen en vrouwen gescheiden van
elkaar zaten. Tegenwoordig een absurde gedachte, maar honderd jaar geleden?

Als een lezer er iets met zekerheid over kan zeggen houdt de redactie zich aanbevolen.

Over banken gesproken: je kunt niet met een stalen gezicht zeggen dat kerkgangers vanaf
de totstandkoming van de kerk overdreven verwend zijn. In de loop van de tijd namen vaste
kerkgangers geen kussens mee van huis omdat ze er thuis geen ruimte meer voor hadden.
Die kussens verhogen het zitcomfort wel enigszins, maar zaligmakend zijn ze toch ook weer
niet. In mijn beleving is de rugleuning die haaks op de zitting staat ook een boosdoener.
Aan de andere kant: waar praten we over? Een uur in de maand en vroeger een uur in de
week — dat moet toch te doen zijn? Voor zover ik weet heeft de kerkgang er niet aantoon-
baar onder geleden. Wat te denken - bijvoorbeeld — van een paar getallen die ik geplukt heb
uit een notitieboekje dat zich in het archief bevindt? Zondag 8 september 1963: 32 kerk-
gangers in de dienst van 8.30 uur en 60 in de dienst van 10.30 uur op diezelfde zondag.
Voor wie zich afvraagt over welk notitieboekje ik 't heb het volgende.

Al zeker zestig jaar lang telt de organist van dienst het aantal kerkgangers dat een dienst
bezoekt. Destijds zal dat aan de organist gevraagd zijn omdat hij (en later zij) verreweg het
beste zicht daarop heeft. Alleen de achterste bank kan wat problematisch zijn. Daar is het
een kwestie van benen tellen en delen door twee. De getelde aantallen werden in de vorige
eeuw genoteerd in een piepklein notitieboekje; het tegenwoordige schrift met harde kaft is
wat royaler bemeten. Zo ziet u maar weer: van de organisten in Okkenbroek wordt veel
gevraagd; ze moeten zelfs tot honderd kunnen tellen.

Henk Kerkdijk
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“Geloven met al je zintuigen™

Zien

me(ls 6:?2.?3

r e Regiokerkendag is inmiddels een jaarlijks

terugkerende dienst die de kerken in onze
ring gezamenlijk vieren. Dat zijn de PG’en van
Diepenveen, De Lebuinus, Colmschate/Schalkhaar,
Bathmen/Okkenbroek en Holten. Dit jaar is het op
12 oktober in Holten.
Het is veel meer dan een dienst. Het gaat om allerlei
activiteiten en de verbinding ontmoeting

daaromheen. Horen

E . H_{”"- ((r_") ;/ftﬂm?r;z

bloemschikken en een cantorij. Aan de
voorbereiding van die activiteiten wordt
momenteel hard gewerkt.

Natuurlijk is er ook ruimte voor de kinderen. Er is
zowel kindernevendienst als oppas.

In de dienst, die wordt voorbereid en voorgegaan
door de gezamenlijke predikanten in onze ring,

1 130:1.2vieren we het Heilig Avondmaal.

We zijn dit jaar geinspireerd geraakt m een
tentoonstelling in het Rijksmuseum Twente. Die
was open tot 4 mei jl. en had als thema ‘Zien &
Geloven”. Een zintuigelijk reis door het geloofsleven
in de kunst en voorwerpen van de late
Middeleeuwen. Zodoende is het thema voor de dag
dit jaar:

“Geloven met al je zintuigen”

Zoals gebruikelijk zijn er bij het thema allerlei
activiteiten bedacht waaruit de aanwezigen een
keuze kunnen maken. We proberen daarbij zo veel
mogelijk zintuigen te prikkelen.

Een greep daaruit: Symbolen en kunst, een
muziekquiz, een wandeling met verschillende
aandachtspunten, proeven en ruiken met diverse
eenvoudige bijbelse recepten, bibliodrama, kleien,

raken

Muttv(‘ih 10:13.16

Zing

@okcﬁt}a&rmwwnnacgﬁo
Kerkendag georganiseerd en hiervoor opent

de Protestantse Gemeente in Holten haar deuren.
Wij zijn op zoek naar mensen die tijdens deze dag
mee willen zingen in de Gelegenheids - Cantorij.

Wij gaan een aantal liederen instuderen op:
25 september, 02 oktober en 09 oktober
2025 om 20.00 vur.

DIEPENVEEN | DEVENTER | SCHALKHAAR | COLMSCHATE | BATHMEN | OKKENBROEK | HOLTEN

We beginnen om 10.00 uur met een inloop
met kofflesthee en wat lekkers on we slulton
af met een gezamenlijke lunch en dat zal 7o
rond 13.30 afgelopen zijn.

De Classis van de PKN moedigt dit soort
samenwerking in de regio echt aan. We kunnen

elkaar versterken, inspireren en helpen.

We nodigen u alvast uit om de datum van
12 oktober In uw agenda te reserveren.

Na de zomervakantie volgt er meer informatie, ook
wat betreft de manier van aanmelden.

jij ook met ons mee?

de Voorbereidingsgroep Ru‘ken
PSUlm ].41:2
roeven
Do Kandolaar 3 prodiker 9:7.8
7451 BH - Holten.
Voor meer informatie en aanmelding graag een
e-mail sturen naar Tjallie Dorlas.
E: tjallie@mail.com

6Z0Z bopuayiayoibay
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Geloven met al ;e zintuigep

Wanneer: 12 oktober 2025 van 10.00 - 13.30 uur

Waar: De Kandelaar
Stationsstraat 4
7451 BH Holten

% 5 e

Scan de QR-code of meld je aan
via de intekenlijst bijjouw kerk  [1] P4

Bathmen-Okkenbroek | Colmschate-Schalkhaar | Deventer | Diepenveen | Holten
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{OMEREXPOSITIE IN DE DORPSKERK VAN BATHMEN

Al diverse jaren is er in de zomermaanden in de kerk van Bathmen een expositie te zien. Deze is
niet alleen voor de toeristen die in Bathmen komen, maar natuurlijk ook voor alle inwoners
van Bathmen en ruime omstreken, voor groot en klein, voor jong en oud.

Deze zomer worden er werken geéxposeerd door niet minder dan:

D€E KUNSTSCH[LDGR‘HGNI{MIILDER, momenteel woonachtig in de Oranjestraat 29 in Holten,
waar hij ook zijn eigen galerie heeft.

Wie is Henk Mulder? Henk Mulder is geboren op

22 februari 1948 in de gemeente Voorst. Hij wilde al jong
naar de kunstacademie, maar als oudste zoon met nog
tien broers en zussen was daar zo vlak na de oorlog
geen geld voor. Hij heeft gewerkt bij de Nederlandse
Diepdruk Industrie in Deventer en deed er retoucheer-
werk, een onderdeel van de fotografie. Na een half jaar
besloot hij op zoek te gaan naar een andere baan en
deed ervaring op bij diverse fotobedrijven. Met diverse
diploma’s op zak koos hij er daarna voor zelfstandig
fotograaf te worden.

In die tijd is Henk Mulder ook begonnen met kunst-
schilderen. Jarenlang heeft hij op de Twentse Academie
voor Amateurschilderkunst in Hengelo geschilderd bij
Piet Kusters. Ook ging hij ieder jaar met een vaste club enkele weken schilderen in Frankrijk.

Er werd ervaring opgedaan met allerlei materialen en kunstrichtingen, maar de liefde voor het
ambachtelijk realisme is in al zijn werken in de kerk te zien.
Stillevens zijn zijn specialisme (jarenlang geschilderd in
opdracht voor een galerie in lerland), maar ook portretten
en landschappen komen voor in zijn oeuvre.

Vanaf 2000 houdt Henk zich fulltime bezig met de
schilderkunst en exposeert met regelmaat in binnen- en
buitenland. Wat mogen we blij zijn dat hij ook een klein
aantal van zijn schilderijen wil exposeren in...... Bathmen!

De expositie is elke zaterdag tussen half elf en drie uur in
de maanden juli en augustus. En natuurlijk voor en na de
diensten in de kerk van Bathmen.

Op zondagen dat de kerkdiensten in Okkenbroek zijn, is er
geen bezichtiging mogelijk.

LOOP GERUST DE KERK BINNEN EN KOM KIJKEN

Namens de Open Kerk Commissie,

Wil Mandersloot




Brandstof

Er zijn weer heel verschillende vuurtjes gemaakt in het afgelopen BRANDSTOF
seizoen. Tijdens filmavonden en wandelingen. Door met elkaar :
soep te eten en koffie te drinken. In Klooster Nieuw Sion en de NON
consistories van onze beide kerkgebouwen.

Inmiddels is nieuwe brandstof in de maak. Waarbij we meer gaan
samenwerken in de regio.

Kijk daarom uit naar de nieuwe Brandstof, die bij het volgende
nummer van Baoken verschijnt. Tot die tijd liggen ook de vaste
maandelijkse activiteiten even stil.

Twee bijzondere zondagen

Goed beschouwd is elke zondag gewoon bijzonder. Naast een aantal gewone kerkdiensten,
lees je in het rooster op p.21-22 ook een paar bijzondere. Twee daarvan lichten we uit.
En zie daarnaast ook op p.20 voor de boerderijdienst.

Zondag 27 juli wordt Hidde Veldwachter gedoopt, zoon van Dirk en
Yvonne en broertje van Lize. Daar gaan we een mooi feestje van maken.
Om het naar een liedje van Greet Brokerhof-van der Waa te zeggen:

Je word gedoopt. Je krijgt een kaars.
Een viammetje. heel kiein.

Die kaars wil zeggen: Kijk. Gods licht
zal altjjd bij je zijn.
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De tweede aankondiging is een safe the date: 14 september. Het is dan Startzondag. Die wordt
deze keer voorbereid door sectie Okkenbroek. Vorig jaar leidde Bathmen ons naar de
manege. Check volgend Baoken waar we in Okkenbroek worden verwacht.
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Boerderijviering:
“Verzameld op vruchtbare grond”

31 augustus 2025
10.00 uur

Museumboerderij “ De Pothaar”
Pothaarsweg 8
7437 SE Loo-Bathmen

Voorgangers:Ds Gert Wijnstok en
pastoraal werker Lonneke Gunnink

Muziek: Duo Theoen John
Tip: Kom zoveelals mogelijk op de fiets
en neem je eigen drinkbeker mee

Werkgroep: Landbouw & Kerken



Kijk op de site: www nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live — fml—mb&%wm%ﬁmmhﬁqﬂﬂmmkmmmmmwm

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Zondag 6 juli - 3e van de zomer
9.30 Tentdienst Okkenbroek
ds. Gert Wijnstok Jesaja 66,10-14 / Psalm 66,1-12
collecte: Voedselbank Galaten 6,1-10.14-18 / Lucas 10,1-20
9.30 Eredienst Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Meester Geertshuis

Zondag 13 juli - 4e van de zomer

9.30 Eredienst I::)'.athrnen Deuteronomium 30,9-14 / Psalm 25,1-10
ds. Gert Wijnstok Kolossenzen 1,1-14 / Lucas 10,(21)25-37
collecte: Bloemen voor zieken

Donderdag 17 juli
19.00 Avondgebed Dijkhuis
mw. Ans Steunenberg
collecte: KIA Werelddiaconaat - Moldavié

Zondag 20 juli- 5e van de zomer
9.30 Eredienst Okkenbroek
ds. Hanneke Diermanse 1 Samuél 1,1-20 / Psalm 15
collecte: KIA Werelddiaconaat - Moldavié Kolossenzen 1,21-27 / Lucas 10,38-42

Zondag 27 juli - 6e van de zomer

9.30 Eredienst Bathmen
ds. Gert Wijnstok Genesis 18,20-33 / Psalm 138
Doopdienst Kolossenzen 2,6-15 / Lucas 11,1-13
collecte: Albert Schweitzerfonds

Zondag 3 augustus - 7e van de zomer
9.30 Taizeviering Bathmen
ds. Hanneke Diermanse Prediker 2,1-11/ Psalm 49,1-13

Maaltijd van de Heer Kolossenzen 3,12-17 / Lucas 12,13-21
collecte: Nationaal Fonds Kinderhulp

Donderdag 7 augustus

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor demeest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijn live - digitaal - te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Zondag 10 augustus - 8e van de zomer

930 Eredienst Bathmen Jesaja 65,17-25 / Psalm 33,12-22
ds. Gert Wijnstok Hebreeén 11,1-16 / Lucas 12,32-40
collecte: KIA Zomerzending - Cuba

Zondag 17 augustus - 9e van de zomer )
930 Eredienst Okkenbroek Jeremia 23,23-29 / Psalm 82
ds. J. Weijenberg uit Harfsen Hebreeén 11,17-29 / Lucas 12,49-56

collecte: Stichting Jarige Job

Donderdag 21augustus
19.00 Avondgebed Dijkhuis
collecte: Stichting Jarige Job

Zondag 24 augustus 10e van de zomer
9.30 Eredienst Bathmen
ds. Jaap Jonk uit Laren

< : ; : Jesaja 30,15-21/Psalm 112

= collecte: Hospice de Winde Hebreeén 12,22-29 / Lucas 13,22-30

E Zondag 31augustus - 11e van de zomer

< 930 Boerderijdienst bij "de Pothaar"

ﬂ ds. Gert Wijnstok Deuterq_nomium 24,17-22/ Psalm 113

2 collecte: PKN Pastoraat - veilige plek voor studenten Hebreeén 13,1-6/ Lucas 14,1.7-14
Donderdag 4 september

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 7 september - 12e van de zomer
9.30 Eredienst Bathmen

ds. Gert Wijnstok

collecte: Artsen zonder grenzen

Deuteronomium 30,15-20/ Psalm 1
Filémon 1-20 / Lucas 14,25-33

Zondag 14 september - 13e van de zomer
9.30 Startzondag

Fen altijd leuke dienst, net even wat anders dan
anders. Op een andere locatie vaak. Met een kop
soep en broodje om af te sluiten. Leuk ook voor
kinderen vanwege de speelse opzet en de locatie.
Tip: spreek af met je vriendengroep of buren om
bijvoorbeeld samen er heen te fietsen.

Weet je WellKom! Houdt de website of het volgende
Baoken in de gaten.
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Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar :
in een oplage van 580 stuks. j "‘J‘
Redactieleden Henk Oplaat &{
Henk Kerkdijk il
Géke Veldwachter )
Gert Wijnstok Agl
Opmaak en Henk Broekhuis
eindredactie Wil Mandersloot #

Janneke van Schooten

{ We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baoken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.
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GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek
Kerkplein 3, 7437 AL BATHMEN
http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl

Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228

Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3
Beheer/berichten voor website:
website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter

Ankie Borger, 06 34648511
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl
Scriba

Janneke van Schooten, 06 13460911
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Penningmeester

Marian Jansen, 06 57272033
penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl
Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl
Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl
Ledenadministratie en

aan- en afmelden Baoken

Griet Wartena, 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl
Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl
Kosterszaken:
koster@kerkbathmenokkenbroek.nl
Vervoer van / naar de kerken Bathmen
en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis
opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175

b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst
Neem a.u.b. contact op met één
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage: NL32RAB0O0373726511
Algemeen: NL91RABO0305703714
ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
Vertrouwenspersonen

Harry Enserink harryenserink@home.nl; tel: 0613152255

Marianne Nijmeijer mgnijmeijer@live.nl; tel: 0622608904
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VAN DE PITTORESKE
GEMEENTE

BROKKENHOEK

MARGREET DE HEER
EN KOOS VE 5
VOOR BE ¥

3TRI =KENAAR
N EEN
"AF L UNIVERSUM
Z1J ALSNOG:

EEN OVERLIJDEN? AL KENDE IK DE EVERT WAS EEN GEWELDIGE
OVERLEDENE NATUURLIJK
{ JA NATUURLIJK KAN NIET! GOED LUISTEREN MAN, VADER EN OPA...
ZOMER: IK DE BEGRAFENIS NAAR WAT DE FAMILIE TING!
DOEN. VERTELT... /
DOMINEE
DE HEER
NEEMT WAAR
VOOR WEL
DRIE
GEMEENTES

NOG EEN
OVERLIJDEN!

GERARD WAS EEN AFSTANDELIJKE MAN PIET WAS DE TOPPER VAN DE

DIE MAAR MOEILIJK KON GELOVEN DAT ER BILIARTCLUB! WE WETEN NIET

TOCH VAN HEM GEHOUDEN WERD.. G\ HOE HET NU VERDER MOET. m
==

NOG

EEN!

VIJF BEGRAFENISSEN IN
EEN WEEK! WAARVAN TWEE
OP EEN DAG! ALS IK NOU
MAAR GEEN FOUTEN MAAK...

DIE MAAR MOEILIJK KON GELOVEN DAT DE

EVERT WAS EEN GEWELDIG AFSTANDELIJKE OPA
BILJARTCLUB ZONDER HEM KON...

HAD JE WEER DIE

AL DAT WAARNEMEN
BEGRAFENISDROOM?

WORDT NOG EENS
MIJN DOOD!




